Op kant A gaat het vooral over de bovennatuurlijke gaven van de zussen Jansen en over
ontmoetingen in de "Twilight zone’ toen hij nog erg jong was.

Ze woonden eerst in Parakan in midden Java. Hij was toen 2%. Daarna is hun vader
overgeplaatst naar Batavia en vervolgens naar Soerabaja. Toen Prul 6 was is hun vader
overgeplaatst naar Pematang Siantar op Sumatra.

Op deze tape, tape 3, zal ik spreken over de ontmoetingen die ik had met de twilight
zone, Het is beter te zeggen dat ik contacten heb gehad met een veel grotere wereld dan
de dagelijkse wereld waaraan we gewend zijn.

Dat is al heel vroeg begonnen, toen ik opgroeide in Indonesié. Indonesié is een prachtig
land, maar voor mij als mens zitten er aan dat mooie landschap een hele hoop
geheimzinnige en at times very dangerous dingen vast.

Voordat de Hollanders daar kwamen (in 1600 werd de Verenigde Oost Indische
Compagnie opgericht), waren de Hindoe’s daar al, al vanaf het begin van onze
jaartelling. Later kwamen de boeddhisten en weer later kwamen de Arabieren. Zij
brachten de Islam.

Ilse: And Christianity?

Prul: Het Christendom kwam later, maar dat bracht niets wat voor mij van belang was.
De drie andere religions hebben daar veel mystiek gebracht. Het is niet alleen een heel
mooi land, maar ook een mystiek land, een magisch land. In Indonesié heb je op one
square mile meer sjamaans wonen dan in welk ander land. En wij werden als kinderen
daar al heel vroeg mee geconfronteerd. In Indonesié waren veel spoken zoals dat heette.
En dan werd er gevraagd: geloof jij in spoken? Dat is een van die stomme vragen die
vaak werden gesteld. En als je dan ‘ja’ zei, werd je uitgemaakt voor bijgelovige stumper.
Maar wat wij bijgeloof noemen is eigenlijk de rook van een ontzaglijk vuur. De mensen
hebben wel de rook opgesnoven, maar nooit het vuur benaderd. Dat heb ik wel gedaan.

Van de Jansen kant zijn wij geparenteerd aan de sjamaans en sorcerers. De familie van
mijn grootvader Jansen, verschillende generaties terug, kende allerlei tricks. Zij waren
magiérs. Als kind hoorde ik daar allerlei vehalen over. Verhalen over vroeger, over onze
familie van vroeger.

Daar ging het verhaal dat een voorvader door kwaadwillenden werd gelokt en in een
bootje gesmeten. Dat bootje werd de zee op geroeid en toen ze ver van het land waren,
werd hij overboord gekieperd. Hij zonk, want hij kon niet zwemmen, maar toen kwam er
een grote vis, een haai, die hem op zijn rug nam en hem veilig naar de wal bracht. Als
overlevering werd er dan in de familie gezegd dat de afstammelingen tot en met het
zevende geslacht geen haaieviees mochten eten.

Een ander verhaal over dezelfde persoon. Nadat de eerste aanslag mislukt was, hebben
ze hem weer gepakt en losgelaten in een heel dicht bos, waar het wemelde van de
tijgers. Vroeger waren er op Java ontzettend veel tijgers. Hij wist de weg niet en toen het
donker werd werd hij door een boshaan, de ajam alas (?) gewaarschuwd dat hij
beschutting moest zoeken, in een boom moest klimmen. Hij klom in een boom en
nauwelijks was hij 15 meter hoog, toen kwamen de tijgers aanhuppelen. De hele nacht
zater er tijgers bij die boom te brommen en te grommen, maar ze konden hem niet
bereiken. ‘s Ochtends is hij uit de boom geklommen en heeft met de hulp van de
boshaan de weg weer gevonden en is weer thuisgekomen.

Hij zegt dat er nog veel meer verhalen zijn, b.v. over krissen die eens per maand
gereinigd moesten worden, of over een speer van zijn oudoom Johan. Hij zat in een
lange cylindrische trommel. Die speer moest bewierookt worden, anders ging hij dansen
in zijn trommel. Dat kon je dan horen.

Hij heeft de verhalen niet allemaal onthouden of misschien niet goed geluisterd.






